
Getrouwd met een judoka 
Neem jij haar tot jouw 
wettige echtgenote? 

Die ochtend in de 
trouwzaal van het 

gemeentehuis. 

Ja! 
Natuurlijk! 

Jippie! 

Maar in de 
deuropening … 

Wat denkt 
meneer wel?! 

Eindelijk, 
de ring! 

Wat heeft dit hier allemaal te betekenen?! 

Huh?! Hoezo? 

Wie is dit? 

Aj nee! 

Dat is mijn 
Gerda! 

Uw Gerda?! 

Even trouwen met een ander 
terwijl je nog met mij 

getrouwd bent … 

Maar dat wist 
ik echt niet! 

Dit heb ik  
nog nooit 

meegemaakt! 

Ik moet 
ontsnappen. 

Mij vlug 
wegmaken 

want als Gerda 
kwaad wordt … 

Phuh, ik zag 
hem toch niet 

graag … 

Hoe lossen we dit nu op? 

Ach, laat Rudy 
maar aan mij over! 

Hier, pak aan! Huh?! Waar ben ik?! 

Bijna weer thuis! 

Gedaan met 
werken voor 

vandaag! 



De legende van de schat 

Volgens de legende  
ligt er al eeuwenlang een 

miljardenschat verstopt in de 
omgeving van onze school. 
Nog nooit slaagde iemand 

erin om de schat te vinden. 
Volgens velen is het een 

fabeltje maar Levi geeft de 
zoektocht niet op … 

Waar zou 
die schat 
toch zijn? 

Wat blinkt 
daar in de 

zon? 

Vrienden, kom! Ik 
heb de schatkaart 

gevonden! 

Wat?! Wow, te 
gek! We gaan op 

avontuur! 
Hebbes! 

Volgens de 
schatkaart moeten 

we die kant op! 

Huh? 

We moeten over die 
berg! Komaan! 

En zo werd de eeuwenoude schat gevonden! Zo zwaar, wat zit 
er hier in? 

Woooowww! Diamanten! 

We zijn rijk!! 

Daar!! Ik zie het!! 

Vlug! Jaaaaa!! 

Let’s go! 

De vrienden gaan over berg en dal … 



De knop 

Naar links! 

Vier klasgenoten helpen met het opruimen van 
het materiaal na de turnles … 

Naar rechts! Naar achter! 

Ze vinden een drukknop … 

Wat is dat?! 

NIET  
DUWEN! 

NIET  
DUWEN! 

Huh?! 

Daar moeten 
we eens op 

drukken! 

Ja!! 
Nee!! 

Wacht! Er staat 
op “niet duwen”!! 

Zo ontwaakt de heks. 
Ik heb snoepjes 

voor jullie! 

De vrienden proeven 
nietsvermoedend … 

Best 
lekker! Njam! 

Maar dan opeens … … veranderen onze vrienden in aliëns! 

Kom, we moeten een 
oplossing zoeken! 

Toppie! 

Goed idee. 

Doen we! 

Ze speuren en speuren … 

Daar! Wat is 
dat? 

Om de aliënvloek ongedaan te 
maken, moeten we een mengsel 
van lavendel en munt drinken … 

Daar, lavendel! 

Yess!!! 

Is dit geen 
munt? 

Jaaaa! 

Mengen maar. 

En drinken! 

Elk een slokje. 

Gelukt! 

Jihaaa! 

Toppie! 

Juuiiiih! 

Naar voor! 

Ok, komaan, 
op zoektocht! 

En zo werd alles weer als 
voorheen. 



De ringsteeldief 
Ik ben unicorn 
Bert en ik wil 
trouwen met 
prinses Sofia! 

Ik ben prinses Sofia 
en ik wil trouwen 
met unicorn Bert! Wil je met mij 

trouwen? 

Jaaaa!!! 

Toen kwam de vraag … … en al snel volgde het huwelijk. 

Neem jij Bert tot uw 
wettige unicorn? 

Ja! 

En neem jij prinses 
Sofia tot uw vrouw? 

Ja! 

De bruidsmeisjes brengen de ringen … 

Mooi! 

Hij gaat er vandoor  
met de ringen! 

Oh nee, het is een 
dief die zich heeft 

verkleed als 
priester! 

Jeetje! Hihi! 

Bijna tijd om mijn 
plan uit te voeren … 

Maar dat is buiten 
bruidsmeisje Mila 

gerekend … 

Die kunnen we 
nog gebruiken … 

Jij bent gek, 
meid! 

Opgelost! 
Mijn trouw is gered! 

En de gemene 
dief eindigt in 

de cel … 



Eenhoornland 
Kijk, een fles met een 

boodschap erin! 

Die dag spelen twee 
kinderen op het 

speelplein … 

Zo gek! 

Wat staat erop? 

Het is een code. 

5948 

Wat zou dit betekenen? 

Ik weet dat onze 
klassen allemaal een 

nummer hebben. 

Kom, we gaan 
eens kijken! 

Kijk, daar staat 
het, 5948, 

Hier moeten we de code ingeven! 

Vijf, negen, … 
vier … en acht. 

Kijk, de deur 
gaat open! 

Wat is dit?  
Een portaal? 

WHAAAAA! 

WOOOOO!! 

Onze vrienden 
worden in het portaal 

gezogen … 

Huh? Waar zijn 
we?!        , BUMBALU! 

Welkom in 
Eenhoornland! 

Kies maar een 
eenhoorn om 
op te rijden! 

Zalig! 

Ik wil hier 
nooit meer 

weg! 

Vroem vroem, 
tuut tuut! 

Hoi! 

En ze leefden nog lang en gelukkig! 


